
Advies van de Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen in verband met 
maaltijden/snacks aangeboden op sommige scholen en activiteiten 
georganiseerd door de stad en districten. 
 
 
Vanuit het standpunt dierenwelzijn en met alle respect voor de 
geloofsovertuiging en levensovertuiging 
 
In sommige scholen wordt ter gelegenheid van maaltijden  of georganiseerde uitstappen of 
festiviteiten  naast vlees of vis vaak de keuze geboden tussen vegetarisch, (veganistisch), lactose 
en/of glutenvrije maaltijden of snacks.  Soms wordt er ook vermeld dat de maaltijd voldoet aan de 
voorschriften van bepaalde geloofsovertuigingen. 
De  keuze om een maaltijd/snack die bereid wordt met vlees van verdoofd geslachte (met respect 
voor het dierenwelzijn) dieren wordt NOOIT aangeboden. 
Hetzelfde fenomeen doet zich voor op sommige recepties of feestjes georganiseerd door de stad of 
een district. 
 
Wij adviseren dat de mensen/schoolkinderen niet verplicht worden om, als zij een maaltijd of een 
snack consumeren, dat deze maaltijd/snack vervaardigd werd met vlees dat afkomstig is van dieren 
die onverdoofd geslacht worden.  Het is niet aanvaardbaar dat mensen/kinderen een maaltijd/snack 
wordt aangeboden waarvoor een dier heeft moeten lijden zonder dat deze mensen/kinderen een 
alternatief wordt geboden.   
 
Het kan niet zijn dat om praktische en organisatorische reden men éénzijdig beslist om de maaltijd 
of snack te laten voldoen aan bepaalde religieuze voorschriften (waarbij men helemaal niet zeker is 
dat het dierenwelzijn gerespecteerd werd). 
 
Het advies: 
 
Indien een school, of de stad/district een maaltijd of een snack wil aanbieden, dan kan men 
onmogelijk veralgemenen en een maaltijd/snack aanbieden waar mogelijks vlees van een 
onverdoofd geslacht dier in verwerkt werd.  Dit geldt ook voor dierlijke producten waarvoor de 
productie ervan een dier heeft moeten lijden (Bijv. Foie Gras). 
Indien men een alternatief voor deze producten zoekt, kan men eenvoudig kiezen om een 
vegetarisch alternatief aan te bieden.  Geen enkele geloofsovertuiging heeft het moeilijk met 
vegetarisch voedsel, en hier hoeft dan geen enkel dier voor te lijden. 
 
 
Vanuit het dierenwelzijn moet het streng af te raden zijn om voedsel aan te bieden waarvoor dieren 
hebben moeten lijden.  Vooral voor officiële instanties (zoals schoolgemeenschappen, steden, 
districten enz.) 
 
 
De raad vraagt het schepencollege om de tekst te verspreiden aan scholengroepen, districten en 
eventueel jeugdbewegingen.  
 
 
 
Tony Van Herenthals 
Voorzitter Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen 


